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Opdracht bij zondag 20 december 

Blijde verwachting 

 
 

Vragen 

1 In Lukas 1+2 lezen we over de lofzangen van Elisabet, Maria, Zacharias, de engelen, Simeon, Anna. 

a Schrijf rachter de onderstaande namen in welke teksten je de lofzang leest. De namen in de vraag 

staan in de volgorde dat je het kunt vinden in Lukas 1 en 2. 

Elisabet 

__________________________________________________________________________________ 

Maria: 

__________________________________________________________________________________ 

Zacharias: 

__________________________________________________________________________________ 

Engelen: 

__________________________________________________________________________________ 

Simeon: 

__________________________________________________________________________________ 

Anna: 

__________________________________________________________________________________ 

 

b Elisabet is verwonderd over wat de Heere haar gaf. Zoek de volgende teksten op en schrijf op wie 

er daar verwonderd waren over wat de Heere gaf. Ruth2:10; 2 Samuel 7:18; 2 Samuel 9:8;  

__________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
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2 Johannes vreesde de Heere al in de buik van zijn moeder. 

a Weet je nog meer mensen uit de Bijbel die de Heere jong mochten vrezen? 

__________________________________________________________________________________ 

b Wat is de mooiste leeftijd om een nieuw hart te krijgen?  

__________________________________________________________________________________ 

c Wat zegt de Heere daarover in Psalm 95:7? 

__________________________________________________________________________________ 

 

In Middelburg is er een dominee geweest, die ds. Jacobus Fruytier heette. Hij stond tussen 1695 en 

1700 in Middelburg. Ds. Fruytier heeft twee boeken geschreven over kinderen en jonge mensen. In 

een van zijn boeken schrijft hij iets heel moois over vrouwen die in verwachting zijn. Het is niet een 

gemakkelijk stukje, maar vraag maar aan je moeder of ze het wil uitleggen.  

”Men ziet door ondervinding, hoe kinderen dikmaals zeer genegen zijn tot datgene waarop de 

moeders in hun dracht (zwangerschap) belust waren; zelfs wel dat zich de gemoedsbewegingen in de 

kinderen openbaren, waar de bevruchte vrouwen zich aan hebben toegegeven. Indien dan een 

moeder zeer gezet is op stille gebeden en stille zuchtingen, maken die in de moeders een schone 

gestalte, die door Gods genade dan ook de kinderen wel wordt medegedeeld. Ouders dan, die gaarne 

zagen dat hun kinderen mochten begenadigd zijn, kunnen immers wel zien, dat er niets betamelijker 

is dan de kinderen zo van de buik af op God te werpen en Hem die op te dragen.” 

 

 

Dominee Fruijtier bedoelt: het gebeurt wel dat 

moeders die vaak in stilte bidden tot de Heere, terwijl 

ze het kind verwachten, kinderen krijgen die ook veel 

bidden tot de Heere. Wat is er beter voor een jong 

kind dan te weten dat hij/zij een biddende moeder had 

voor de geboorte? 

eren krijgen die ook veel bidden tot de Heere. Wat is 

er beter voor een jong kind dan te weten dat hij/zij 

een biddende moeder had voor de geboorte.  

ere, terwijl ze het kind verwachten, kinderen krijgen 

die ook veel bidden tot de Heere. Wat is er beter voor 

een jong kind dan te weten dat hij/zij een biddende 

moeder had voor de geboorte? 

 


